U vindt hier informatie over Parijs en zijn bezienswaardigheden




Algemene informatie

Frankrijk is een land in West-Europa met een zeer hoog welvaartsniveau en
vooruitstrevende ideeén op het gebied van industrie en technologie. Tot
Frankrijk behoren ook een aantal overzeese gebieden zoals Réunion,
Martinique en Frans Guyana.

Frankrijk is voor Nederlandse en Belgische toeristen één van de populairste
vakantiebestemmingen. Door de grote variatie aan bezienswaardigheden en
mogelijkheden die het land biedt komen er het hele jaar door toeristen naar
Frankrijk. Voor Amerikanen die Europa bezoeken is Frankrijk de absolute
topper, vooral de hoofdstad Parijs ontbreekt zelden binnen het reisschema
van Amerikaanse toeristen.

De term ‘'leven als een God in Frankrijk' is iets wat je nog steeds regelmatig
hoort.

Frankrijk is een land met een zeer eigen cultuur, waar de Fransen dan ook
zeer trots op zijn. De term chauvinisme wordt al snel gekoppeld aan Frankrijk
en haar bevolking. Wie objectief kijkt ziet dat het land in vergelijking tot veel
andere landen inderdaad een zeer eigen identiteit heeft waar men al
eeuwenlang voor strijdt. Dat zie je onder andere terug in de bioscopen waar
de Franse filmindustrie prominent aanwezig is, de Franse wegen die vooral
gevuld zijn met Franse automerken en de Franse winkels waar het vooral de
mooie Franse producten zijn die nog steeds de boventoon voeren.

Weer en klimaat

Parijs heeft een gematigd zeeklimaat. Dit is hetzelfde klimaattype als dat in
Nederland en Belgié van toepassing is. Ook Parijs staat onder invioed van de
Atlantische Oceaan en heeft te maken met vergelijkbare factoren die in de
lage landen het weer bepalen. Gemiddeld genomen is Parijs iets warmer,
iets zonniger en er valt wat minder neerslag dan in Nederland. Dat geldt
zeker voor de zomermaanden, die in Parijs wat zonniger en droger verlopen.
De afwijkingen komen vooral omdat Parijs enkele honderden kilometers
zuidelijker ligt dan Nederland. Hierdoor is de zon krachtiger en ligt Parijs ook
net iets anders ten opzichte van de golfstroom die verantwoordelijk is voor de
aanvoer van een redelijk deel van regenbuien in dit deel van Europa.
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http://www.klimaatinfo.nl/frankrijk/parijs.htm

Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. De Franse metropool telt inclusief
haar voorsteden meer dan 11 miljoen inwoners, waarmee het één van
de grootste steden van Europa is. De invloedrijke positie van de stad op
financieel economisch, politiek en cultureel gebied zorgt ervoor dat
Parijs een zogenaamde Alfa-wereldstad is. Het behoort hiermee tot de
allerbelangrijkste steden ter wereld. Deze rol wordt bevestigd door de
hoeveelheid toeristen die Parijs jaarlijks bezoekt. In 2012 waren dat er
bijna tachtig miljoen. Het toerisme is daarmee een belangrijke bron van
inkomsten voor Parijs. De top 10 van meest bezochte
bezienswaardigheden in Europa wordt ook gedomineerd door Parijs. De
Notre Dame (13,7 miljoen bezoekers) staat op de tweede plaats in deze
top tien. Andere Parijse toppers in het lijstje zijn Sacre Coeur (3e
plaats), het Louvre (4e plaats), de Eiffeltoren (plek 7) en het Kasteel van
Versailles (negende plaats).

Het zijn vooral de vele historische en culturele hoogtepunten die de
toeristen naar de stad lokt. Een andere belangrijke reden is de
romantiek die onlosmakelijk aan Parijs verbonden lijkt te zijn. Eén van
de bijnamen van Parijs luidt niet voor niets ‘stad van de liefde’. De
romantische straten met de vele terrasjes maken Parijs ‘af’. Aan een
verblijf in Parijs hangt wel een vrij hoog prijskaartje. Dat ligt onder
andere aan de vrij hoge tarieven voor hotelkamers, maar ook op vrijwel
alle andere facetten is Parijs aan de dure kant (terrasje, uit eten, taxi’s).
Dat weerhoudt toeristen echter niet om massaal naar Parijs te komen.
Het is in het centrum van Parijs dan ook altijd druk.

Enkele bezienswaardigheden:

De Eiffeltoren

De Eiffeltorten is maar liefst 324 meter inclusief de televisie-antennes
(317 meter zonder) en is hiermee de hoogste toren van Europa. Op het
moment dat de Eiffeltoren klaar was (1889) was het zelfs de hoogste
toren ter wereld. Opvallend feit is dat de toren niet ontworpen is door
Alexandre Gustav Eiffel, maar door 2 medewerkers van zijn bedrijf.
Eiffel vond het project in eerste instantie zelfs niet mooi genoeg en te
duur om uit te voeren, maar kocht het ontwerp toch van de twee
medewerkers en diende het succesvol in bij de gemeente Parijs. Nu is
de Eiffeltoren hét symbool van Parijs.

Avenue des Champs-Elysées

De statige boulevard in het 8ste arrondissement van Parijs heeft al voor
zeer lange tijd veel aanzien. Al in de zeventiende eeuw kreeg de
boulevard aanzien als de ‘Grand Cours’ met aan beide zijden rijen
bomen. Door de eeuwen heen werd de laan alsmaar verlengd en
uitgebreid tot de huidige lengte van zo’n bijna twee kilometer lang. In
het begin van de negentiende eeuw werd er gestart met de bouw van
één van de inmiddels beroemdste monumenten van Parijs, namelijk de
Arc de Triomphe. Tegenwoordig behoort de Avenue des Champs-
Elysées tot de beroemdste straten ter wereld. De luxe panden zijn
veelal gevuld als kantoren en winkels met exclusieve merken zoals
Guerlain, Louis Vuitton, Cartier en Hugo Boss.



Notre-Dame van Parijs
De prachtige gotische kathedraal van Parijs mag jaarlijks op veel
aandacht rekenen. Veel van de toeristen die de stad Parijs aandoen,
bezoeken steevast de Notre-Dame. Het is dan ook een plaatje om te
zien. Zeker wanneer je bedenkt dat de Notre-Dame van Parijs al in de
twaalfde eeuw werd gebouwd. De voltooiing heeft echter tot 1345
geduurd. Ondertussen heeft het dus al heel wat eeuwen doorstaan met
daarin geweld, verwoesting en beroving. Denk hierbij aan de Franse
Revolutie, en de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. Daarnaast hebben er
ook heel wat historische gebeurtenissen plaatsgevonden, zoals
verschillende kroningen, koninklijke huwelijken en andere ceremonies.
Gelukkig kunnen we dankzij succesvolle restauraties nog altijd genieten
van een prachtig stukje nostalgie. Het historische orgel met meer dan
zevenduizend pijpen, de indrukwekkende glas-in-lood ramen en de
verschillende kunstwerken zorgen er mede voor dat er tijdens piekdagen
meer dan dertigduizend mensen op bezoek komen.

Het Louvre

Het Louvre in Parijs is één van de grootste musea ter wereld. De
collectie bestaat uit kunst, archeologische vondsten en ruimtes met
meubels uit de barok.

Het bekendste schilderij in het Louvre is de Mona Lisa geschilderd door
Leonardo da Vinci tussen 1503 en 1507. Deze wordt goed bewaard
achter glas. Het glas verkleurd als je een foto probeert te maken. Dit
laatste is dan ook niet toegestaan. De kans is groot dat je al door de
bewakers bij de Mona Lisa aangesproken wordt, voordat je de kans hebt
om een foto te maken. Andere werken mogen wel gefotografeerd
worden. Een ander bekend werk in het museum is de Venus van Milo.

Versailles

Het kasteel van Versailles was in de 17e eeuw slechts een klein

jachtverblijf van de Franse koning Koning Lodewijk XIV. Hij had een
vreselijke hekel aan het gekonkel en de drukte van de stad Parijs en
zocht zijn rust in Versailles. Hij liet het slot uitbreiden tot één van de
meest indrukwekkende kastelen in heel Europa. Het hofleven in

Versailles was jarenlang de norm voor andere koningshuizen en de high
society van Europa om zich aan te conformeren. De mode die hier werd
gedragen, werd ook in de rest van Europa gewild. Etiquette werden
gekopieerd en menig buitenlands vorst bouwde zijn eigen mini Versailles
na in zijn thuisland. Op vrijwel alle bezoekers maakte het paleis grote
indruk en dat doet het nu nog steeds. Versailles geeft een prachtig beeld
van het leven aan het Franse hof in de 18e eeuw. De kamers zijn nog
steeds ingericht volgens de toen geldende mode. Prachtig gedecoreerd
en uitgerust met alle luxe die men toen kon bedenken.




Trek voor een bezoek aan Versailles minimaal twee dagen uit. Het paleis
alleen al kost je met de nodige wachttijd een dag, maar ook de tuinen
mag je zeker niet overslaan. De geweldige tuinen ontworpen door Le
Notre zijn nog steeds erg mooi. De fonteinen zijn de grootste tijd van het
jaar buiten werking, maar op speciale dagen gaan ze allemaal aan. In de
tuin zelf vind je daarnaast nog twee kleine “buitenhuisjes™ het Petit
Trianon en Grand Trianon. Beiden zijn speciaal gebouwd voor koningin
Marie-Antoinette die hier het drukke hofleven kon ontvluchten. Door de
grote populariteit van deze attractie moet men wel rekening houden met
enige wachttijd alvorens binnen te komen.

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie.
Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze
graag tegemoet. U kunt uw foto’s mailen naar
info@bakreizen.nl.
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